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Agenda 

di   19-03-2024 Ledenvergadering in de Pol om 20.00 uur 

  (zie bestuurstafel) 

zo   19-05-2024 1e pinksterdag zingen in Pronsweide 

  (zie bestuurstafel) 

ma 25-03-2024 Zingen in de Oosterkerkhuis (zie bestuurstafel) 

za   08-06-2024 5 Mannenkorenconcert in Aalten 

(zie bestuurstafel) 

zo   03-11-2024 Kerkdienst Zuiderkerk, ds. Zeldenrijk  

  
 

 

Van de bestuurstafel 

Ons eerste optreden van dit jaar zit er al weer op. 

Dat was het optreden in "Pronsweide". Wat was dat fijn om te zien hoe 

de mensen genieten van zo'n optreden.  

Een verder verslag van dit optreden vind je elders in dit blad. 

 

Onze volgende activiteit is de ledenvergadering. Die willen we houden 

op dinsdag 19 maart aanvang 20.00 uur. Hier is de gelegenheid om naar 

voren te brengen, hoe je ons koor ervaart en wat je graag anders zou 

zien. Dit wil niet zeggen dat dan gelijk alles veranderd, maar het geeft 

ons als bestuur een handvat om ons beleid  daar naar te richten. 

 

Zoals ik in de vorige "Nieuwsflits" al vermeldde, is ons bestuurslid  

Martin Meijer aftredend en niet verkiesbaar. Wij hebben al diverse leden 

gevraagd om een bestuursfunctie in ons koor te vervullen, maar tot nog 

toe zonder resultaat. Dat betekent voor ons dat wij voorlopig i.p.v. 7 met 

6 bestuursleden doorgaan. Mocht je denken: ‘eigenlijk kan ik ook wel 

een bestuursfunctie vervullen’, meld je dan bij één van de bestuursleden. 



De functie van alg. adjunct, de functie die Martin vervulde, heeft Arie 

Borsjes overgenomen. 

 

Dan is dit jaar de kascontrole uitgevoerd door Herman Luiten (Emma-

straat) en door Bram te Paske. 

Herman is voor deze functie aftredend. Naar een opvolger wordt ge-

zocht. 

In het vorige nummer heb ik al vermeld dat we op de ledenvergadering 

verwacht worden in onze zwarte koorkleding. 

Dus zwarte broek, dito overhemd, zwarte sokken en schoenen en de rode 

pochet. Dat blijft zo.  

 

Komende maandag willen we na de pauze oefenen in de grote zaal van 

"de Pol" met als reden: kijken en horen of deze zaal geschikt is voor het 

Mannenkorenconcert van 8 juni. Vooral dient er worden gelet op de 

akoestiek  
 

Dan nog iets heel anders. Wij zijn van plan om een nieuwe digitale piano 

aan te  schaffen. 

De oude is echt op. Vorig jaar is de oude nog een keer gestemd, maar 

toen werd er al wel bij gezegd: ‘Zolang die het doet, doet die het maar. 

Het is niet veel meer.’ Dus dat betekent of een peperdure restauratie of 

een nieuwe. Wij hebben voor het laatste gekozen. 
 

Op het moment dat ik dit artikel wil afsluiten komt er nog een mooi be-

richt binnen dat ik jullie niet wil onthouden: Maandagavond 25 maart 

a.s. gaan wij een optreden verzorgen in het "Oosterkerkhuis." Hoe laat  is 

nu nog niet bekend. Ik denk dat velen van ons het prachtig vinden om 

nog eens weer een keer op die plek te zingen. 

 

Ad Doornink 
  

Optreden in Pronsweide  29-01-2024 
Het personeel van de Pronsweide is er inmiddels wel aan gewend wan-

neer er zo’n 40 mannen uit Aalten komen om een optreden te verzorgen 

voor de bewoners van dit verpleeghuis. Ze faciliteren het inzingen met 

koffie en in de pauze staat het drinken dat je hebt besteld netjes klaar. 

Dat is allemaal goed geregeld! Het personeel is ook een redelijk vaste 

kern in dit gezelschap, onder de bewoners is veel wisseling. Ook al heb-

ben velen misschien geen idee meer wat er om hen heen gebeurd, toch 

zie je bij sommige nummers wel 

opeens een glimp van herken-

ning. En dat maakt het goed om 

te doen, zo’n avond zingen in 

een de Pronsweide. Met name 

na de pauze was dat het geval, 

bij nummers als “Blijf bij ons 

Heer”, en “Nader mijn God tot 

U”. De nummers als “Droom-

land”, “Koffie, Koffie” en de “Zuiderzeeballade” worden vooral ook 



door de aanwezige familie van de bewoners meegezongen. En dat is 

mooi om te horen. De muziekcommissie had weer een mooi gevarieerd 

programma samengesteld, van alles wat. De vorige dirigent nam wel 

eens een sopraan solo voor haar rekening, 

maar deze dirigent kan ook meer dan alleen 

de maat slaan, zijn inbreng bij Koffie Koffie 

was op z’n minst verrassend! 

Zo hebben we de aanwezigen een mooie 

avond bezorgd, en in hun situatie is dat een 

welkome afwisseling. 

Maar één ding moet me nog van het hart, het 

Gelders Volkslied.  

Ooit, heel vroeger op een Koninginnedag, hebben we dit wel eens gezon-

gen bij een aubade op de markt. Daarna raakte het in de vergetelheid. Nu 

werd het in het programma aangekondigd als samenzang, maar ik zag 

maar weinig meezingers. Maar dan de tekst. Het eerste couplet gaat over 

de Veluwe en wij wonen toch in de Achterhoek. Het tweede couplet gaat 

over de Saksische Germaan! Ik ben hier in de Achterhoek geboren en ge-

togen, maar ik voel me toch echt geen Saksische Germaan. En dan “geeft 

ons dat het recht om trotsch te wezen op ons echte Gelders ras”.  

Laten we alsjeblieft met beide benen op de grond blijven staan. Dit soort 

liederen stamt uit een tijd die achter ons ligt! 

Maar dat is mijn mening, en die geef ik graag voor een betere. 
 

Arnold Rots 

Project Raboboog 
Vele jaren hebben le-

den van ons koor bij 

verschillende evene-

menten in en buiten de 

Achterhoek een op-

blaasboog met re-

clame van de Rabo-

bank opgezet. 
 

De opbrengst van deze 

werkzaamheden kwam 

geheel ten goede van 

de verenigingskas. In al 

die jaren hebben we de werkzaamheden met veel plezier gedaan in een 

goede harmonie met de Rabobank als opdrachtgever.  

Om een aantal redenen zijn deze werkzaamheden de laatste jaren terug-

gelopen. Bij de bank hebben zich veel veranderingen voorgedaan door 

herstructurering etc. Ook heeft de coronatijd alle activiteiten rond evene-

menten in een ander daglicht geplaatst. En laten we eerlijk zijn, onze le-

den worden elk jaar een jaartje ouder. Al met al voldoende aanleiding 

om in een wederzijds goede gezindheid de samenwerking op dit punt te 

beëindigen. 



Ter afronding hebben we op 5 februari jl. een 

informele bijeenkomst gehad met enkele  

koorleden en de algemeen directeur en secre-

taresse van de Rabobank bij Gerrit en Tiny 

Oosterink thuis. De heer Hans van de Guchte 

bracht de dank over aan alle deelnemers aan 

het project voor de trouwe diensten door de 

jaren heen. Ter afsluiting kregen we een che-

que van € 500,-, te 

besteden aan een 

mooi doel voor het 

koor. En voor alle 

koorleden gebak!! 3 prachtige taarten werden 

achtergelaten. Deze taarten hebben we inmid-

dels op dezelfde avond opgegeten in de pauze 

van onze repetitie.  

Fijn dat er in deze tijd van zakelijkheid ook bij 

de bank plaats blijft voor een hartelijke en per-

soonlijke vorm van waardering.  Shappoo!! 

 

…. En als het gaat om de invulling van een 

mooie besteding van de cheque: een mooie 

eerste aanbetaling voor een nieuwe digitale pi-

ano waarmee ons koor weer een tijd vooruit kan qua begeleiding. We 

proberen via de jaarlijkse clubactie van de Rabo nog een aanvullende bij-

drage binnen te halen. Hierover later wellicht meer. 

Op de foto v.l.n.r. Susanne Jansen (Rabo), Wim Jansen, Wim Geurink,  

Hans van de Guchte (Rabo Twente Achterhoek) en Gerrit Oosterink 

 

Wim Jansen 

  



Ik geef de pen door  
Mij is gevraagd om iets te schrijven voor de Nieuwsflits. Ik mocht de 

pen overnemen van onze dirigent Mathijs Dubbeldam. 
 

Ik ben geboren in een gezin met 6 kin-

deren in de Aaltense Heurne  

“De Kapelle”, een gezin met 5 jongens 

en 1 meisje. De lagere school werd be-

zocht in Aalten, de Wilhelminaschool. 

Wij fietsten 4 x per dag 4 km naar 

school, tussen de middag snel eten en 

weer gaan. 

Ik kan me nog goed herinneren dat we 

met 49 kinderen in de eerste klas zaten 

(onvoorstelbaar tegenwoordig). Onge-

veer de helft was naar de kleuterschool 

geweest en de andere helft niet. Dan 

kun je je toch wel bedenken, dat het de eerste paar dagen een chaos was. 

Middelbare school – de Mulo aan de Piet Heinstraat. Naar school gaan 

vond ik niet erg, maar het huiswerk maken was niet mijn ding. Ik ging 

liever op de boerderij helpen, koeien verzorgen, melken en bezig zijn 

met de fokvarkens – biggen enz… 

Vakantiewerk deed ik eerst bij kippenslachterij Boom aan de Dinxperlo-

sestraatweg. Eind jaren ’60 werden er al ± 4000 haantjes geslacht op  

1 dag (vies werk maar het verdiende goed).  

Later bij Hoopman op het land en nog later bij de Gastronoom. 

Gastronoom was een levens-

middelenbedrijf die leverde 

aan de horeca, kantines, be-

jaardencentra en ziekenhuizen. 

En dat vond ik mooi werk. 

Vervolgens snel de rijbewij-

zen gehaald en chauffeur ge-

worden en altijd gebleven. 

Eerst bij de Gastronoom en 

toen 1 ½ jaar in militaire 

dienst bij de luchtmacht. 

Daarna 2 jaren gereden bij In-

tercarpet met tapijten. Daarna 

naar de Bribus in Dinxperlo. 

Hier 43 jaar chauffeur ge-

weest. Na 43 jaar einde dienst-

verband om te genieten van de 

AOW. 

Wanneer men bij de Bribus 

een chauffeur te weinig heeft, 



krijg ik een belletje of mail en dan ga ik nog een dag op pad om keukens 

ergens in Nederland af te leveren (het blijft leuk werk). 

Wilma, mijn vrouw en ik wonen nu 40 jaar met heel veel plezier aan de 

Elshoekweg. 

Bij de geboorte van het eerste kind ging het helemaal fout. Later toch 

nog 3 kinderen gekregen en 

hebben nu inmiddels 9 

kleinkinderen (lief en leed 

liggen wel heel dicht bij el-

kaar). 

Het koor ACM. Hiervan 

ben ik al 42 jaar lid, een 

hele tijd koorlid en tussen-

door een tijd steunlid. De 

reden dat ik tijdelijk steun-

lid was is, omdat ik onregelmatige werktijen had. 

’s Morgens vroeg met de vrachtwagen op pad en ’s avonds doorgaans te 

laat thuis om naar het koor te gaan. Nu alweer jàren koorlid. 

Hopelijk kunnen we ook nog jonge mannen verwelkomen op ons koor. 

Het is toch mooi, wanneer men met niks begint en later door te oefenen 

en samen te zingen, er iets moois van te maken. 

Groetend, 

 Erik Navis 

Wie de volgende is………..? 

 

Felicitaties 
 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Johan Hoftijzer 

Henk Meijer en Henk Stronks (Bocholtsestraatweg) 

 

In maart zijn jarig: Wim Bollen, Jan Hartemink, Gerrit Ruesink, Lieuwe 

Westerterp en Wim Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd 

Communicatie Commissie  
 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots  

* Ad Doornink en 

* Gerrit Oosterink 

 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
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